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KERKDIENSTEN

Zondag 1 februari

Zondag 8 februari

Zondag 15 februari

Woensdag 18 februari
Aswoensdagviering

Zondag 22 februari
1ste zondag 40-dagentijd

Zondag 1 maart
2de zondag 40-dagentijd

Hervormd Diever-Dwingeloo

10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Viering Heilig Avondmaal
Dienst in Diever

10.00 uur Morgengebed m.m.v.
gemeenteleden
Dienst in Dwingeloo

10.00 uur Mw. E. Eefting uit Assen
Dienst in Diever

19.30 uur Ds. D. Bargerbos en
voorbereidingscommissie
Dienst in Dwingeloo

10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Dienst in Dwingeloo

10.00 uur Ds. D. Bargerbos
Dienst in Diever

Alle diensten zijn, zoals altijd, te volgen via www.kerkdienstgemist.nl




OVERDENKING

KOM DICHTERBIJ

In de oude vertaling klonk nog de tekst “en zij vreesden met grote vreze” (Luc.
2:9). Een Amsterdammer voegde daar eens aan toe: “Zeker, en de timmerman
Jozef freesde met grote frezen”.

Het zal niemand ontgaan zijn: op Witte Donderdag 2 april komt The Passion
naar Dwingeloo. Sinds deze week is het thema bekend: Kom dichterbij.
Afgelopen maandag 19 januari was er een bijeenkomst bestemd voor alle
voorgangers van Westerveld, waarin ons meer is verteld over de gang van
zaken. Ook werden daar ideeén gedeeld met wat we allemaal zouden kunnen
gaan doen op weg naar en rondom dit spektakel.

Het is indrukwekkend om te zien welke initiatieven al ontplooid zijn en wat er
nog allemaal gaat gebeuren. Van evangelisatiepunten tot aan een korenfestival,
van wandelingen met een Paasthema tot aan gezamenlijke maaltijden. Her en
der zal men via grote schermen gezamenlijk de hele happening kunnen
beleven.

De gemeente Westerveld ziet dit event vooral als een geweldige manier om
onze omgeving toeristisch te promoten, verwacht dat er meer verbinding tussen
dorpsbewoners komt en hoopt van harte dat de middenstanders en horeca er
de nodige financiéle vruchten van zal plukken. Er worden zeker 5000 mensen
verwacht. Wethouder Jacob Boonstra zegt “De vertelling van het paasverhaal
in Westerveld zorgt ongetwijfeld voor verbinding in onze gemeenschap.” Kom
dichterbij sluit daar naadloos bij aan.

Het stilste plekje van Nederland schijnt ergens op de Dwingelderheide te zijn.
Kom dichterbij, maar liever niet al te massaal.

Er wordt nog steeds geheimzinnig gedaan over wie er als artiesten mee zullen
gaan doen. En men houdt al helemaal de kaken op elkaar waar het gaat om
opnames eind februari her en der in Westerveld. Deze opnames zullen
vakkundig worden ingepast in het gebeuren op 2 april. Er zijn middenstanders
die zich zorgen maken over deze geheimzinnigheid: zo zullen delen van
Dwingeloo worden afgesloten, maar is hen nog niet bekend waar en wanneer.
Dan is het belangrijkste onderdeel de route die men met een groot lichtgevend
kruis zal lopen. En ook die route blijft tot het laatste moment strikt geheim. We
moeten er toch niet aan denken, dat er (ver)storingen op de lijn komen?! Kom
dichterbij.

Nog een paar maanden en dan is het zover.



Wat mij betreft komt Daniel Lohuys optreden met zijn lied waarin het refrein zo
klinkt:

Elk mens die hef zich 'm kruus te dragen.

Opzich bennen die kruuzen precies eben groot.

't Verschil is: de iene hef der iene van piepschoem

en de ander die hef 'm van lood.

Dat vind ik mooi gevonden, die tegenstelling tussen het spierwitte en vederlichte
piepschuim en het donkere en zware lood. Het is een bijzonder en gewoon
eenvoudig lied, zonder opsmuk, gezongen in het Drents en voor iedereen te
volgen. Al zal de regisseur voor de zekerheid een Nederlandse vertaling mee
laten lopen, vermoed ik.

Die eenvoud past het best in de Stille Week, waarin we doorgaans het hele
passieverhaal in drie vieringen uiteenleggen: van Witte Donderdag en Goede
Vrijdag naar de Stille Zaterdag/de Paaswake. Om dan vanaf de eerste zondag
van Pasen vol vreugde de opstanding blijven vieren. De viering in de Stille Week
wordt als het ware mondjesmaat toegediend. Zo is het passieverhaal volgens
mij het indrukwekkendst te verteren. De stilte en de rust, waar menig
Passionganger na afloop naar zal snakken, is immers in deze vieringen al
eeuwenlang ingebed.

Kom dichterbij. Menigeen heeft al aangegeven de drukte te vrezen en juist de
stilte te zoeken. Een enkeling zal deze dagen de rust elders zoeken...

Ik zet die 2¢ april het liefste in op een bijzonder en gewone Witte
Donderdagviering. In de veelheid van geluiden, in de veelkleurige kansen om
deze Paascyclus te vieren, zal daar toch de mogelijkheid voor zijn? Daar vrees
ik niet voor en hoop er temeer op.

ds. Daan Bargerbos



Bij de komende diensten

Hieronder vind u overzichteliik de lezingen voor de komende zondagen
aangegeven. De doorgaande lezing is uit het evangelie naar Mattels.
Waarbij opgemerkt, dat Mattels 4,1-11 gelezen wordt op de eerste zondag van
de 40 dagentijd. Op die zondag is de vaste lezing over de verzoeking in de
woestijn (zowel bij Mattelis, Marcus en Lucas te vinden), waarbij Jezus 40
dagen en nachten in de woestijn is.

Hoe worden deze 40 dagen geteld?

Wel, we zetten in op Aswoensdag (zie verderop in dit kerkblad). Dan tellen we
40 dagen, waarbij de zondagen niet meetellen.

De zondagen zijn immers de wekelijkse herinnering aan de Paasmorgen, de
dag van de opstanding.

Wanneer zo vanaf die Aswoensdag wordt geteld, zijn er eerst 4 dagen
(woensdag t/m zaterdag), en vervolgens 36 dagen (6 weken van maandag t/m
zaterdag), waarmee het totaal op 40 dagen komt.

Dan volgt de eerste zondag van Pasen. Deze telt mee In de Paastijd wanneer
we wel alle dagen van de week tellen, en zo komen we op de 50¢
dag=Pentecoste-=Pinksteren. Maar daarover in een later kerkblad meer.

Zondag 1 februari, 4¢ na Epifanie
Sefanja 2,3; 3,9-13; Psalm 37,1-11; Matteus 5,1-12

Zondag 8 februari, 5° na Epifanie
Jesaja 43,9-12; Psalm 112; Matteils 5,13-16

Zondag 15 februari, 6° na Epifanie
Deuteronomium 30,15-20; Psalm119,9-16; Mattels 5,17-26

Woensdag 18 februari, Aswoensdag
Joél 2,12-19

Zondag 22 februari, 1¢ van de 40 dagen
Genesis 2,15 — 3,9; Psalm 51; Matteus 4,1-11.

Aswoensdag 18 februari

Dit jaar zullen we — net als vorig jaar — bij elkaar komen in de Nicolaaskerk in
Dwingeloo. We wilden graag deze viering elk jaar afwisselend in Diever en
Dwingeloo organiseren. Maar de verwarming in het koor in Diever is nog niet
gemaakt, dus kiezen we voor de warmte van de Nicolaaskerk.
De viering begint om 19.30 uur. Na afloop is er koffie en thee en kunnen we
napraten over de dienst en vooruitkiken naar de 40-dagentijd.
ledereen is van harte welkom!



Zin in de ouderdom

We komen nu al geruime tijd eens in de 6 weken bij elkaar om met elkaar van
gedachten te wisselen over hoe dat gaat bij ons: zin hebben/krijgen/vinden in
de ouderdom. Deelnemers zeggen zelf: ik vind het belangrijk om van anderen
te horen, om nieuwsgierig te blijven om zo zelf in beweging te komen in mijn
denken en nadenken, om te weten wat een ander beweegt. De gesprekken zijn
steeds verdiepend en brengen vaak meer vragen mee die weer met ons
meegaan. Lijkt het jou/u goed om aan te schuiven? Dat kan! Neem gerust
contact met mij op.

De eerstvolgende bijeenkomst is op woensdagmorgen 4 maart, van 10.00 -
11.30 uur in de consistorieruimte van de Nicolaaskerk.

Ds. Daan Bargerbos

Zondag 8 februari morgengebed in de Nicolaaskerk te Dwingeloo
Op 8 februari is er om 10.00 uur een morgengebed in de Nicolaaskerk te
Dwingeloo. Het is voorbereid door leden van de morgengebed commissie en
het wordt uitgevoerd door Coby van Muijen en Annie Mulder. De
PancratiusCantorij, onder leiding van Esther de Vos, verleent haar
medewerking en Harro Kraal begeleidt op het orgel; zo maken we met mooie
liederen en orgelspel er met elkaar weer een mooi klinkend geheel van! U bent
van harte welkom.

Annie Mulder

VAN DE KERKENRAAD

Op de speciale kerkenraadsvergadering van dinsdagavond 2 december
maakten wij kennis met ds. Ellen Peersmann, predikant van de Classis
Groningen-Drenthe. Zij opende de vergadering met het aansteken van haar
meegebrachte ‘Kaars van Verbinding’, als teken van verbondenheid tussen alle
192 gemeentes van de classis. De kaars gaat altijd met haar mee en brandt
tijdens gemeentebezoeken. Als symbool van verbondenheid ontvingen wij een
kaarsje, speciaal voor onze gemeente. De openingstekst die ds. Peersmann
had gekozen, en aanzet tot gesprek, kwam uit Lukas 10: de gelijkenis van de
barmhartige Samaritaan. Daarop gingen we in gesprek aan de hand van een
aantal vragen over naastenliefde. Wie is mijn naaste? Wie zij de buren in ons
leven, wanneer had ik hulp nodig en wie was de barmhartige Samaritaan in de
gelijkenis, zien wij groepen mensen in de samenleving die hulp nodig hebben?
Er volgde een openhartig, persoonlijk gesprek. Doe ik zelf genoeg, wat komt er
op mijn pad en hoe stel ik mij dan op? Aandacht voor een ander, en de ander
voor jou. We proberen ieder op eigen wijze en mogelijkheden onze naasten te
zien, iets voor onze medemens te betekenen, en waar nodig de helpende hand
te bieden. Staande zongen wij lied 791: “Liefde eenmaal uitgesproken”.
Aansluitend spraken wij over onze persoonlijke motivatie, onze drijfveren. Hoe
zetten wij onze capaciteiten om in concrete activiteiten voor onze gemeente?



De taken waar allen die bijdragen aan ons gemeente-zijn voor staan. En wat
betekent de gemeente voor je? Wat brengt het, waarom vind je het de moeite
waard om je in te zetten voor onze geloofsgemeenschap en samen te bouwen
aan ‘kerk voor het dorp’?

Vervolgens kwamen er nog een aantal praktische zaken aan de orde over de
rol van de classis. De classis wil gemeenten ontzorgen door ondersteuning te
bieden in processen van samenwerken. De administratieve ondersteuning van
de lokale kerken via de regionale kerkelijke bureaus wordt efficiénter ingericht
en geprofessionaliseerd. Wat betreft uitgaven voor de instandhouding van
monumentale kerkgebouwen is het beleid van de classis helder: zulke uitgaven
mogen nooit ten koste gaan van kerntaken, zoals pastoraat en diaconaat.

Het was een bijzondere en inspirerende kerkenraadsvergadering, ontmoeting
en kennismaking, die werd afgesloten door ds. Daan Bargerbos met het
voordragen van de ‘lrish Blessing’ en daarna het zingen van een eigen
Nederlandse versie van deze zegenbede.

Peter Sminia, scriba.
Irish Blessing

‘May the road rise to meet you.
May the wind be always at your back.

May the sun shine warm upon your face,
and the rains fall soft upon your fields.

Until we meet again,
may God hold you in the palm of His hand’.

Gemeenteavond 25 maart 2026
De gemeenteavond is een belangrijk en waardevol moment in ons kerkelijk
jaar. Het is een gelegenheid om elkaar te ontmoeten buiten de zondagse
erediensten, om samen te luisteren, te delen en geinspireerd te worden. Deze
avond wil inspirerend zijn: door gesprekken, door het samen nadenken over
geloof en gemeente, en door het ervaren van verbondenheid. Of u zich al jaren
nauw betrokken voelt bij de gemeente, of misschien wat meer op afstand staat:
uw aanwezigheid doet ertoe.
ledereen is van harte welkom op woensdag 25 maart 19.30 uur in de
Nicolaaskerk.

Martha Pluim



VAN HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS

Actie Kerkbalans 2026

De Actie Kerkbalans ligt alweer achter ons. Heel hartelijk dank voor al uw
toegezegde bijdragen! Op deze plek willen wij bijzonder veel dank uitspreken
aan alle 40 (!!) trouwe vrijwilligers die in Diever en Dwingeloo de brieven hebben
bezorgd en de antwoordenveloppen weer hebben opgehaald. Jullie zijn
onmisbaar want persoonlijke contacten zijn ook voor de Actie Kerkbalans erg
belangrijk.

De opbrengst van de actie zullen wij in een van de volgende kerkbladen
vermelden. Met al uw bijdragen kan onze kerk het samen gemeente-zijn ook in
2026 vorm en inhoud blijven geven en van waarde blijven voor alle
gemeenteleden en bewoners van Diever en Dwingeloo. En mocht u nog niet in
de gelegenheid zijn geweest uw antwoordenvelop in te vullen: dat kan alsnog!

Collectedoel februari

De Kerkrentmeesters-collecte is deze maand voor het onderhoud aan piano's
en orgels in onze kerken. Hiermee draagt u bij dat deze in goede staat blijven
verkeren. En zo als waardevolle begeleiding ingezet kunnen blijven worden
tijdens de eredienst en andere gelegenheden.

De uitgangscollecte op 1 februari is bestemd voor het landelijk project "Kerk zijn
buiten de gebaande paden". Een proefplek is een inclusieve, gemeenschap of
kerkplek. Ze heten ook wel pioniersplekken, presentieplekken of kliederkerken.
Het woord proefplek geeft iets aan van ‘experimenteren’: hier hebben mensen
die weinig tot geen verbinding hebben met de ‘traditionele’ kerk, de ruimte om
het geloof te verkennen en iets van God te ontdekken. Jonge generaties en
mensen met diverse culturele achtergronden zijn ook vaak bij proefplekken
betrokken en vinden er een thuis. De Protestantse Kerk ondersteunt deze
nieuwe vormen van kerk-zijn.
George de Roo

VAN DE DIACONIE

Paasgroetenactie 2026 zondag 1 februari in de Pancratiuskerk

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar
paasgroetenkaarten aan gedetineerden in Nederland. De afbeelding op de
kaart is dit jaar gemaakt door een gedetineerde in de Pl Nieuwegein. Het thema
is ‘De onvoorwaardelijke liefde van een moeder voor haar kind’. (Zoals deze
moeder haar kind liefheeft en beschermt, zo houdt Jezus onvoorwaardelijk van
ons: Hij droeg onze pijn, stierf aan het kruis en overwon de dood uit liefde voor
ons).

Ook onze gemeente doet mee aan de Paasgroetenactie. Vanuit de
diaconie hebben wij 50 kaarten besteld en vragen voor wie daar graag aan



meedoet om na de dienst van 1 februari in de Pancratiuskerk, onder het
koffiedrinken, een groet aan een gedetineerde op te schrijven.

We hebben een aantal voorbeelden voor een tekst.

De ontvanger krijgt er een gefrankeerde onbeschreven kaart bij die hij of zij zelf
naar iemand kan versturen. Wij sturen de beschreven kaarten op naar Utrecht
waar ze gesorteerd en verdeeld worden over alle penitentiaire inrichtingen.
Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart ontvangen, zeker als
daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u met precies wie deze kaart
ontvangt, u mag ervan overtuigd zijn dat ‘
een bemoedigende groet hen goed
doet. Het is altijd een feestelijke
gebeurtenis als de kaarten in de
kerkdienst rond Pasen in de
gevangenissen worden uitgedeeld.
Meer informatie over de
Paasgroetenactie is te vinden op
protestantsekerk.nl/paasgroetenactie.
We hopen dat velen van u paasgroeten
zullen schrijven! Hartelijk dank!

Namens de diaconie Hervormd Diever Dwingeloo, Willie Klaassen-Mons

WIj Kerkasiel van de Familie Babayants in De Open Hof —
LUIDEN zo lang als nodig is!

DE KLOK _ : .
Regelmatig nemen mensen uit de kerken in Westerveld deel

VOOR aan het Kerkasiel in de Open Hof Kerk in Kampen. Sinds 21
QDI AHSNE  (ovember 2024 is daar een doorlopende viering en
kerkdienst waar de wijkgemeente bescherming biedt aan de
Oezbeekse familie Babayants, die met vier kinderen in
Nederland woont. Deze bescherming wordt geboden door
24/7 een kerkdienst te houden om uitzetting te voorkomen. Duizenden
bezoekers en vrijwilligers maken dit mogelijk.
Het gezin en enkele honderden gewortelde kinderen hopen dat het nieuwe
kabinet de 'Regeling Langdurig Verblijvende Kinderen' opnieuw instelt. Deze
regeling, uit 2013 voor kinderen van . .
asielzoekers die langer dan vijf jaar in
Nederland woonden zonder
verblijffsvergunning, werd in 2019
afgeschaft.
Het gezin verblijft nu al 425 dagen in de
Open Hof,dat is heellang. Veel
mensen vragen zich af of dit niet te lang
is. Toen iemandvan ons kort
geleden vroeg aan gezinsleden of het

£ KERKASIEL



http://www.protestantsekerk.nl/paasgroetenactie

niet té lang was, werd uitgelegd dat er natuurlijk beperkingen zijn, maar dat het
gezin blijft hopen dat zij in de Open Hof mogen blijven wonen — zo lang als dat
nodig is.

Gelukkig gaan er wekelijks mensen uit Westerveld naar de Open Hof voor een
viering van enkele uren. U bent van harte uitgenodigd om ook deel te nemen
aan de kerkdiensten in de Open Hof.

Voor meer informatie, ook over vervoer, kunt u contact opnemen met Wim
Klaassen (06 21298150) of Peter Sminia (06 19796913).

WERKGROEP BEZINNING EN INSPIRATIE

Een bijzondere meditatie met klankschalen op woensdag 11 februari om
19.30 uur in de Pancratiuskerk, Diever

De werkgroep Bezinning en Inspiratie organiseert elke tweede woensdag van
de maand een meditatiebijeenkomst, dit keer in de Pancratiuskerk in Diever op
woensdag 11 februari om 19.30 uur. Vanuit de drukte van de dag komen we tot
rust. Na een ontspanningsoefening zal Hennie Zoer ons begeleiden met
klankschalen afgewisseld met een moment van stilte. De helende werking van
de klankschalen en de stilte kan leiden tot een gevoel van innerlijke vrede en
welbevinden. Je bent van harte welkom in onze mooie kerk.

We beginnen om 19.30 uur en het duurt ongeveer een uur. Na afloop is het
mogelijk even na te praten onder het genot van een kopje thee.

Als je interesse hebt kun je je opgeven bij: Immy Zuidema telefoon: 0521 -
590089 en mail: immy.zuidema@home.nl of bij Jacomijn Coumou: telefoon:
0521-593919 en mail: jacominacoumou@gmail.com

Kosten: vrijwillige bijdrage.

Hierna zijn er nog meditatieavonden op:

Woensdag 11 maart om 19.30 uur in de Pancratiuskerk, met loopmeditatie
Woensdag 8 april om 19.30 uur in de Pancratiuskerk.

Woensdag 13 mei om 19.30 uur in de Pancratiuskerk, begeleid door Esther de
Vos.

COLLECTEN

E U kunt de collectes voor de diaconie overmaken op de
rekening van de diaconie: Diac. Herv. gem. Diever-
Dwingeloo NL55 RABO 0315 5616 96 onder vermelding
van vermelding van “Collecte Diaconie”. De bijdrage voor
de kerkrentmeesters collecte kunt u overmaken op de
bankrekening van het college van kerkrentmeesters: CVK
Herv. Gem. Diever-Dwingeloo NL94 RABO 0373 7184 11
onder vermelding van “Collecte CVK”.

Als u uw gift wilt geven via de GIVT-app, scan dan de QR-code met uw
smartphone, hierbij is de 1¢ collecte voor de diaconie en de 2¢ voor de
kerkrentmeesters. U kunt ook een 3° collecte toevoegen voor de



mailto:immy.zuidema@home.nl
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uitgangscollecte. Nog mooier is de mogelijkheid om met uw telefoon te
geven met de nieuwe HDD kerkapp. Heeft u die nog niet op uw telefoon,
scan dan de QR code HDD en maak kennis met het geven met de kerkapp.
Natuurlijk kunt u uw gift ook in de collectezak in de kerk geven.

Opbrengst collectes via collectezakken en de GIVT-app.

Zondag Diaconie* | Kerkr. 3¢ col. |Doelen
30 €293 €71 D: Voedselbank
november K: energie
7 december| € 143,52 | €87,75 [€53,50 |D: Dorcas

K: energie

3¢: Jeugd kers challenge
14 € 118,95 | €85,05 D: St. Timon Jeugdopvang
december K: energie
21 € 150,50 | €83,70 D: Kinderperspectief
december K: energie
24 € 606,25 | €311,43 D: Voedselbank
december K: energie
25 €297,35 [ €112,60 D: KiA kinderen in de knel
december K: energie
28 €112,- €111,- D: Inlia
december K: energie
4 januari € 157,70 | €102,25 | € 196,50 [D: Lilianefonds

K: Cantorij

D: Noodhulp Soedan
11januari €123,70 | €86,35 D: Chagos

K: Cantorij
18 januari | € 124,15 | €69,60 D: St. Heifer

K: Cantorij

* inclusief giften via de bankrekening.

Zondag 1 februari: Voedselbank
De voedselbank ondersteunen blijft helaas nodig. Nog steeds zijn er mensen
die hulp hard nodig hebben. Uw gift helpt daarbij.

Zondag 8 februari Kia Werelddiaconaat (watersnood)

Sinds de watersnoodramp van 1953 is Nederland beschermd tegen
overstromingen. Bangladesh kampt vanwege de klimaatverandering steeds
vaker met overstromingen, regen valt onregelmatiger, er zijn cyclonen en de
stijgende zeespiegel zorgt voor verzilting van landbouwgrond. Boeren lijden
daar zwaar onder. Kerk in Actie helpt boerengezinnen om zich aan te passen
aan de klimaatverandering.



Zondag 15 februari: Stichting Bartiméus

De Stichting Bartiméus zet zich in voor mensen met een visuele beperking. Zij
kunnen bij plaatselijke afdelingen terecht voor dagelijkse ondersteuning of
behandeling, maar ook voor diagnostiek en onderwijs.

Zondag 22 februari: Kia Wereld Diaconie: stop uitval werkende kinderen
in Guatemala

Guatemala is een bergachtig land in Midden-Amerika waar nog veel mensen in
armoede wonen. Veel kinderen die in afgelegen dorpen wonen gaan alleen ‘s
morgens naar school. ‘s Middags moeten ze hun ouders helpen op de markt of
op het land of om brandhout te verzamelen. Om de positie van deze werkende
kinderen te verbeteren is een speciaal programma opgezet met steun aan
ouders en bijles voor kinderen. Ouders raken doordrongen van het belang van
onderwijs. Ernstige vormen van kinderarbeid stoppen. Kinderen mogen ouders
blijven helpen, zolang hun leerprestaties er niet onder lijden.

Zullen wij op weg gaan
‘Hand in hand’

Ik en Jij
met  ...... Eén minuut stilte
om iedereen wakker te maken.

Ja iedereen, groot en klein “>

als teken om het geweld te staken,

zodat er nooit meer \\\
een slachtoffer zal zijn. S <

e
Wij samen i

kunnen een voorbeeld geven
hoe je met elkaar om kan gaan.
Wij staan voor respect in het leven.

Met elkaar, hand in hand,
om deze boodschap
door te geven.

Gerry Kasper-Holwerda,
Hervormde Gemeente Diever — Dwingeloo

Gezamenlijk etentje in de Nicolaaskerk
Ons gezamenlijk kerk etentje zal plaats vinden op vrijdag 13 februari aanvang
18.30 uur. ledereen is van harte welkom!
Aanmelden kunt u zich tot vrijdag 6 februari, hoe meer zielen hoe meer vreugd!



Het concept hiervoor zal inmiddels wel bekend zijn: Een ieder die meedoet zorgt
voor een gedeelte van de maaltijd, iets vooraf, of een gedeelte van het
hoofdgerecht, of iets na. Denk ook aan iets te drinken.
We delen het goede, dat er te eten of te drinken is, De culinaire bijdragen
moeten wel op elkaar worden afgestemd. Tijdens de komende diensten ligt er
een inschrijf lijst in de kerk. Hierop kunt u uw deelname kenbaar maken en ook
aangeven, wat u van plan bent te maken, of mee te nemen. Mocht u geen
keukenprins(es) zijn, dan is iets kant en klaars, fruit, kaasplankje of i.d. ook
welkom. Tevens vragen we om eigen bordje, kom, beker, glas en bestek mee
te nemen.
Tussen de verschillende gangen door, mag u ons verrassen met een gedicht,
verhaaltje, muzikale bijdrage, of anders. Een inbreng liever niet langer laten
duren dan maximaal 5 minuten. Graag willen we voor de aanvang van de
maaltijd vernemen, of er mensen zijn, die iets ten gehore willen brengen.
We hopen op een genoeglijke en smakelijke avond. Immers samen eten is
gezellig en verbindend!

Namens het voorbereidingsgroepje,

Coby van Muijen, Greetje de Roo, Elly Bolding

Aanmelden kan op de intekenlijst in de kerk, via de kerkapp, of op het volgende
adres: Elly Bolding tel. 0521 592479. E mail r.e.bolding@ziggo.nl

Aandacht is essentieel

De ziekenhuizen en zorgcentra geven als gevolg van de wet op de privacy geen
informatie over opnames door. Ook krijgen we niet altijd bericht van voorspoed
of tegenslag bij mensen thuis. Toch willen we als kerk graag aandacht geven,
door middel van een kaart, een bloemetje of een bezoekje. En daarom vragen
we u of u zelf of via familie of buren opnames en ook heugelijke of verdrietige
gebeurtenissen bij u thuis of bij iemand in uw buurt, wilt doorgeven. Dit kan aan
ds. Daan Bargerbos of mw. Gerry Kasper en natuurlijk aan uw wijkhoofd of aan
een kerkenraadslid.

Kerkelijk afscheid
Voor een kerkelijk afscheid van een overledene, kunt u contact opnemen met
een van de volgende personen:

Ds. D. Bargerbos

Drs. Mw. G. Kasper-Holwerda

Mw. R.A. Mulder, mulder.annie@gmail.com, 06-51064884.

Vervoer Diever-Dwingeloo

Wanneer u graag naar de kerk zou willen, maar dat lukt niet omdat u minder
mobiel bent, dan halen we u graag en brengen u natuurlijk weer thuis! Het kan
naar de kerk in Diever en ook naar de kerk in Dwingeloo! Laat het ons weten, u
kunt bellen met Martha Pluim, mobiel 06 55255122.
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AGENDA

2026

3 februari 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk

4 februari 10.00-11.30  Groet en ontmoet, ‘t Keernpunt

10 februari 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk
11 februari 19.30-20.30 Meditatieavond, Pancratiuskerk
13 februari 10.00-12.00  Groet en ontmoet, Nicolaaskerk
13 februari 18.30- Gezamenlijke etentje, Nicolaaskerk
17 februari 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk

18 februari 10.00-11.30  Groet en ontmoet, ‘t Keernpunt

18 februari 19.30- Aswoensdag viering, Nicolaaskerk
24 februari 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Pancratiuskerk
27 februari 10.00-12.00  Groet en ontmoet, Nicolaaskerk

3 maart 13.30-14.30 Bijbelleesuurtje, Nicolaaskerk

4 maart 10.00-11.30  Zin in Ouderdom, Nicolaaskerk

Koffiedrinken bij “De Brink”
Hartelijk welkom op zondag 22 februari 2026 bij het koffiedrinken na de dienst
in de Nicolaaskerk in het “Grand Café De Brink” waar voor ons in de serre is
gereserveerd. We zijn steeds met een mooie groep mensen en het is erg
gezellig!

Coby en Jacomijn

BIJDRAGEN EN/OF SUGGESTIES
Voor de volgende Samenspraak uiterlijk 18 februari 2026 inleveren bij email:

kerkblad@hervormddieverdwingeloo.nl
De volgende Samenspraak verschijnt op: 27 februari en 3 april 2026.

Bijbelleesrooster

zondag 1 februari Matthels 5: 1-12
maandag 2 februari Mattheus 5: 13-20
dinsdag 3 februari Matthets 5: 21-32
woensdag 4 februari Matthets 5: 33-48
donderdag 5 februari Jesaja 41: 1-16
vrijdag 6 februari Jesaja 41: 17-20
zaterdag 7 februari Jesaja 41: 21-29



zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

zondag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

8 februari

9 februari

10 februari
11 februari
12 februari
13 februari
14 februari

15 februari
16 februari
17 februari
18 februari
19 februari
20 februari
21 februari

22 februari
23 februari
24 februari
25 februari
26 februari
27 februari
28 februari

Jesaja 42: 1-13
Jesaja 42: 14-25
Jesaja 43: 1-13
Jesaja 43: 14-21

1 Samuél 8: 1-9

1 Samuél 8: 10-22
1 Samuél 9: 1-10

1 Samuél 9: 11-25

1 Samuél 9: 26 — 10: 16
Psalm 103

Matthels 6: 1-18
Matthels 6: 19-34
Matthels 7: 1-14
Matthets 7: 15 -8: 1

Romeinen 5: 1-11
Romeinen 5: 12-21
Romeinen 6: 1-14
Romeinen 6: 15-23

1 Samuél 10: 17-27

1 Samuél 11: 1-13

1 Samuél 11: 14 - 12: 11



